
Gedicht op maat. 

 

Voor nogal wat buuts heb ik een gedicht gemaakt. Maar ook bij sommige optredens waarbij iets aan 

de orde kwam wat beter in een gedicht gevangen kon worden , heb ik een gedicht gemaakt. Denk bv 

aan het overlijden van een persoon, ongeluk of een kampioensjaar. 

Ik vind het steeds mooier om het te doen.  Qua Nederlands is het niet perfect, maar mij gaat het om 

het gevoel en het beeld te beschrijven. Ooit meende iemand mij mijn geschreven stuk te corrigeren 

naar goed Nederlands. Gevolg, goede Nederlandse zinnen echter het gevoel was weg. 

Ik had een oud oom Roelof Klunder die fantastisch kon dichten, ik heb een buurman dokter ten 

Hoopen, die prachtig in het dialect dicht en dan hebben we in Zuidwolde Jan Veenstra die me al een 

paar keer geholpen heeft. Voor mij vaak een mooie onderbreking in lange lappen teksten. 

Voor veel mensen maak ik al Sinterklaasgedichten, maar ook voor een persoon een vereniging of ter 

herinnering ben ik in staat om een mooi gedicht te maken. 

Dus wilt u ergens een mooi, humoristisch, ontroerend  of een gevoelig  gedicht voor hebben, 

informeer ( zie contactgegevens) dan en samen maken we er een mooi gedicht van. 

 


