
 

 

Een  boterham met tevredenheid. 

 

Opgegroeid in de jaren 70, bracht mij op het idee om een buut te schrijven over de jaren 70, de jaren 

wat misschien wel het best gekenmerkt wordt door een boterham met tevredenheid. 

 

 

Al een hele tijd ben ik er mee bezig geweest, om terug te denken, op te zoeken en na trekken wat nu 

typisch zeventiger jaren is. Vervolgens het verhaal geschreven, maar ondertussen realiseerde  ik mij 

dat dit verhaal nooit af is en nooit af komt; maar wat is mooier dan een dynamisch verhaal. 

              

 

Een buut over de jaren zeventig zal bij velen “oh ja” momenten oproepen, maar vooral een buut 

waar heerlijk bij  gelachen kan worden.   

 

Enen mooie buut voor komend seizoen. 

 

 


