De eerste wolf!

En daar was die dan, lang verwacht en toch gekomen , de eerste wolf in Nederland. Afgelopen
woensdag was het dan zover en Jeroen Pauw had de primeur. De eerste wolf was ontdekt en deze
wolf was een wolf die nog gevaarlijker , erger was dan haar soortgenoten. Heleen Dupuis,

Nederlands eerst wolf in schaapskleren. Zus van de wolf in Roodkapjes sprookje, ook die oma had het
niet getroffen

Vergeet de windmolen discussie, vergeet de Zwarte Pieten discussie, vergeet de schoolontbijt
discussie, niet interessant het vervaagt de aandacht voor belangrijker zaken. Want deze vrouw zorgt
er voor, dat het weer interessant is om in je jeugd veel chocola te eten, in je puberteit en later veel
bier te drinken en vooral niet te bewegen. Want je moet er niet aan denken om onder dit soort
mensen oud te willen worden. Bijna huilend vertelde ze bij Pauw dat ze ook mantelzorger was
geweest, dat ze heel goed wist wat er speelde. En dat ze het vooral niet bagatelliseerde, maar dat het
tehuis , let wel, twee keurmerken hadden gekregen!!! Poe, poe, poe! Sjappoo, sjappoo, sjappoo! Ik
zag haar bij Pauw zitten en och wat was ze meelevend en wat kon ze zich goed inleven in de
bejaarden die daar zaten. Maar haar non verbale houding sprak een hele andere tekst. Urine langs de
benen, erg, ja heel erg, heel de vloerbedekking gaat naar de Filistijnen. Om de dag een schone luier
om; zie je wel ze drinken te veel, één keer per dag een glas water en de luier kan wel 5 dagen om.

Nee hier zat een wolf , met hondstrouwe ogen, en zij bewijst maar weer:

Wolven zijn in Nederland niet welkom!



